
Alle kinderen van o tot 18 jaar gratis lid kunnen
worden van de bibliotheek?
https://www.cpunt.nl/bibliotheek/lid-worden 

Speciaal voor peuters en kleuters wordt er
iedere woensdagmiddag voorgelezen in alle
vestigingen van Cpunt om 15:00 uur.
https://www.cpunt.nl/bibliotheek/boekstart

Wist u dat?

Agenda:

21 januari t/m 1 februari:

            Nationale voorleesdagen.

Di 3 en wo 4 februari:

            Doorstroomtoetsen groep 8

Woensdag 18 februari:

            Studiedag (geen school!)

IKC Wereldwijs nieuwsbrief
Nummer 7

22 januari 2026

Lieve ouders en verzorgers,
Wat genieten we van deze prachtige winterdagen! Het is fijn om te zien hoe de kinderen,
ondanks de kou, met zoveel plezier buiten spelen. Terwijl ik aan het werk ben, kijk ik af
en toe uit het raam en zie ik hoe uw kinderen zich uitleven in de zandbak, op de fietsjes,
bij het voetbalveld en in het klimrek. De vrolijke geluiden die vanaf het plein komen, laten
horen hoe harmonieus er vaak wordt gespeeld.

Die fijne sfeer is niet alleen buiten merkbaar. In de hele school zie ik kinderen én collega’s
die blij zijn om elke dag naar Wereldwijs te komen. Dat maakt ons dankbaar en trots.

U bent als ouders altijd welkom in de school. Kom gerust binnen om andere ouders te
ontmoeten, of om een kop koffie te drinken bij onze brugfunctionaris Margreet. Zij staat
klaar om u te helpen met vragen, u wegwijs te maken in de school of u in contact te
brengen met andere ouders.

We vinden het prachtig om te zien dat u steeds vaker binnenkomt. Zo kunt u, net als wij,
ervaren hoe warm en fijn de sfeer in onze school is, een sfeer die elke dag weer wordt
gecreëerd door de kinderen en het hele team en u als ouders.

Hartelijke groet namens het team van IKC Wereldwijs,

Toyah Vogels
Directeur IKC Wereldwijs
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De Nationale Voorleesdagen: 21 januari t/m 1
februari
Tijdens De Nationale Voorleesdagen draait alles om voorlezen aan kinderen van 0 tot
6 jaar.
 Kinderen in deze leeftijd kunnen nog niet lezen of leren net lezen.
Waarom voorlezen zo goed is:

Het helpt bij het leren van nieuwe woorden 
Het maakt kinderen beter in begrijpend lezen 
Het ontwikkelt fantasie en inlevingsvermogen 

Op school lezen wij de kinderen voor.
 Thuis kunt u natuurlijk ook samen lezen.
Hieronder vindt u een paar handige tips voor het voorlezen:

8 Voorleestips
Voorlezen is heel belangrijk. Of je nu ’s avonds voor het slapen gaat voorleest of
overdag samen een prentenboek bekijkt: je maakt mooie herinneringen. Voorlezen
prikkelt de fantasie van je kind. Jullie kijken, luisteren, praten en lachen samen. Met
deze 8 tips haal je nog meer uit het voorleesmoment.
Je kunt voorlezen op elk moment dat past bij jullie gezin. Na het eten, terwijl je
wacht bij het zwembad of ’s ochtends in bed. Als je elke dag 15 minuten voorleest,
leert je kind al heel veel.

1. Kies een boek dat past bij je kind
Denk aan wat je kind al weet en leuk vindt. Krijgt je kind een broertje of zusje? Gaat
het bijna naar school? Of leert het tandenpoetsen? Kies een boek over dat
onderwerp. Zo herkent je kind zichzelf in het verhaal.

2. Maak voorlezen een vaste gewoonte
Lees voor op een vast moment. Dat vinden kinderen fijn. Kies een rustige plek zonder
afleiding. Maak het gezellig met een knuffel of een kussen.

3. Maak je kind nieuwsgierig
Lees de titel voor en kijk samen naar de voorkant van het boek. Praat erover en
bedenk samen waar het verhaal over zou kunnen gaan.
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4. Lees rustig en duidelijk
Praat langzaam en duidelijk. Kijk je kind regelmatig aan. Zo begrijpt je kind
het verhaal beter. Je hoeft geen speciale stemmetjes te doen. Een rustige
toon is genoeg.

5. Raad samen wat er gaat gebeuren
Vraag tijdens het lezen wat je kind denkt dat er gaat gebeuren. Zo leert je
kind nadenken en zelf oplossingen bedenken.

6. Leg moeilijke woorden uit
Wijs naar een plaatje of leg het woord uit met een simpel voorbeeld. Zeg
het woord later nog eens. Zo leert je kind nieuwe woorden. Is het woord al
duidelijk door het verhaal of de plaatjes? Dan hoef je het niet uit te leggen.

7. Laat je kind meepraten
Laat je kind iets zeggen tijdens het voorlezen. Alles wat je kind vertelt is
goed. Misschien herkent het iets uit eigen ervaring. Door samen te praten,
begrijpt je kind het verhaal beter.

8. Lees hetzelfde boek vaker
De eerste keer luistert je kind aandachtig. De tweede keer herkent het het
verhaal. Daarna ziet het steeds meer details. Ook voor jou hoeft dat niet
saai te zijn. Praat elke keer over iets anders, zoals de personen of het
onderwerp. Zo blijft het leuk.
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Beste Ouders,
 
Per 1 januari kom ik het team op IKC Wereldwijs
versterken. Graag wil ik mij even voorstellen. Mijn
naam is Sonja van Bakel. Ik ben getrouwd en samen
met onze drie kinderen wonen we hier in Hoofddorp.
 In mijn vrij tijd wandel ik graag en ik zit samen met
mijn man op dansen. Ook hebben we huisdieren: twee
grappige parkieten en een aquarium met vissen. 
Vorig jaar heb ik mijn diploma voor onderwijs assistent
behaald. Hiervoor heb ik in het toerisme gewerkt. Ik
heb zelfs mijn eigen reisbureau gehad maar ik was toe
aan een nieuwe uitdaging. Die heb ik in het klaslokaal
gevonden. Ik kijk er naar uit om samen met uw
kind(eren) nieuwe dingen te onderzoeken en te leren.

Nieuwe collega's stellen zich aan u voor:



Simone

Amber
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Beste ouders, verzorgers ,
 Langs deze weg wil ik mij graag aan jullie voorstellen. 
Mijn naam is Simone, ik woon in Hoofddorp en ik ben de trotse moeder van
twee zoons van 15 en 17 jaar. 
Vier jaar geleden heb ik de overstap gemaakt van de kinderopvang naar het
primair onderwijs. Dit is een keuze wat mij nog elke dag blij maakt; het werken
met kinderen en het bijdragen aan hun ontwikkeling geeft mij energie. Mijn
ervaring uit de kinderopvang neem ik mee de klas in, waarbij ik veel aandacht
heb voor de brede groei en het welzijn van elk kind. 
Ik kijk er naar uit om bij IKC wereldwijs aan de slag te gaan. Voor mij staan een
fijne sfeer en een goede samenwerking, zowel met ouders als met collega's,
centraal. Tot ziens! 
Met vriendelijke groet,
 Simone

Hoi allemaal!

 Mijn naam is Amber en vanaf het nieuwe jaar ga ik werken bij IKC Wereldwijs, bij
de taalklassen, als onderwijsassistent. Hiervoor heb ik gewerkt in de
kinderopvang, zowel met peuters als op de buitenschoolse opvang. Daarnaast heb
ik een jaar stagegelopen in het speciaal onderwijs. Afgelopen zomer ben ik
afgestudeerd als orthopedagoog. Door de jaren heen heb ik gemerkt dat mijn hart
ligt bij het werken in het onderwijs. Daarom ben ik erg blij dat ik het team van IKC
wereldwijs mag komen versterken in het nieuwe jaar!
Nog iets over mijzelf; ik ben 25 jaar oud en ben geboren en getogen in
Roelofarendsveen, waar ik nu samen met mijn vriend woon. In mijn vrije tijd lees
en puzzel ik graag en ben ik veel bezig met sporten. Naast mijn werkzaamheden
bij IKC wereldwijs geef ik ook een paar uur per week reformer pilateslessen.  
Tot snel!"

Hartelijke groet,
Amber Roos
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Ibtisam met haar neefje

Nederlands leren
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Beste collega’s en ouders,

Mijn naam is Ibtissam, ik ben 26 jaar oud en in februari ben ik getrouwd. Samen met
mijn man woon ik met veel plezier in Haarlem, al ben ik opgegroeid in Hoofddorp.

Ik heb een achtergrond in de juridische wereld en heb in 2024 de keuze gemaakt om
mijn droom achterna te gaan: juf worden! In februari ben ik gestart met de deeltijd pabo
aan de Marnix Academie in Utrecht. Toen ik mijn eerste stagegroep binnenstapte, kreeg
ik opnieuw de bevestiging: dit is het voor mij.

In mijn vrije tijd lees ik graag, houd ik van lekker eten en shoppen, en breng ik het liefst
tijd door met mijn familie.

Ik kijk er enorm naar uit om in januari te starten bij IKC Wereldwijs en heb er veel zin in
om de kinderen te ontmoeten en een van hun juffen te mogen zijn.

Groetjes,
Ibtissam 

Taalcursus voor ouders/verzorgers- Conrado

In het nieuwe jaar 2026 zijn we gestart met een tweede groep Taal op school:
een taalcursus voor ouders/verzorgers, verzorgd door Conrado. 
Deze groep heeft inmiddels het maximaal aantal deelnemers bereikt. Het is
daarom helaas niet meer mogelijk om nieuwe deelnemers toe te voegen. 

Heeft u interesse in een volgende curus of heeft u vragen? Dan kunt u een e-mail
sturen naar: taal@conrado.nl

Daarnaast geeft onze vrijwilliger Saba op maandagochtend Nederlandse
taallessen aan ouders. 
Voor meer informatie kunt u op maandag- en woensdagochtend terecht tijdens
onze koffieochtenden. Brugfunctionaris Margreet kunt u  hier meer over
vertellen. U kunt haar ook mailen: m.kerkhof@ikcwereldwijs.nl
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VOOR WIE IS DEZE CURSUS?
Voor ouders en verzorgers met kinderen op
de VVE of basisschool. Ook als je
inburgeringsplichtig bent, kun je deelnemen.

WAT LEER JE IN DEZE CURSUS?
Je leert de Nederlandse taal verbeteren en je
raakt meer betrokken bij de school. Zo kun je 
je kind beter helpen.
De cursus duurt 13 tot 39 weken, 2 lessen per week.
Elke les duurt 3 uur per les en zijn op een school
dichtbij huis.

AANMELDEN OF VRAGEN?
Stuur een e-mail naar taal@conrado.nl. 
Wij nemen dan snel contact met je op.

TAAL OP SCHOOL 
Taalcursus voor ouders

en verzorgers GRA
TIS

“Door deze cursus begrijp ik berichten van school beter.
Ook durf ik nu met andere ouders op het schoolplein te praten.” 


